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Vertelling 8–12 jaar

Beterschap
Er is iets bijzonders gebeurd. Jezus en zijn leerlingen zijn in de synagoge geweest, dat
is een plek waar mensen samenkomen om het woord van God te horen. Daar in de 
synagoge was een man die erg in de war was. Er zat iets in hem, een kracht die hem 
liet schreeuwen en stampen. Maar Jezus heeft hem beter gemaakt. De man is weer 
rustig. Hij is weer zichzelf.
Als ze de synagoge uit gaan, gaan Jezus en zijn leerling Simon naar het huis van 
Simon. Er gaan nog een paar andere leerlingen mee. Ze praten na over wat er in de 
synagoge gebeurd is. Maar dan zegt Simon: ‘Hier in huis is ook iemand ziek. De 
moeder van mijn vrouw ligt in bed. Ze heeft koorts.’ ‘Breng me naar haar toe’, zegt 
Jezus. Voorzichtig loopt hij naar het bed. Als Jezus vlakbij is, pakt hij de hand van de 
vrouw. ‘Kom’, zegt hij. ‘Kom overeind.’ De vrouw doet haar ogen open en gaat zitten. 
Ze kijkt om zich heen. Ze ziet de vriendelijke ogen van Jezus en de verbaasde ogen van 
Simon en de andere leerlingen. Ze kijkt naar haar bed. Plotseling beseft ze dat ze zich 
niet ziek meer voelt.
Daarna kijkt ze weer naar Simon. ‘Heb je onze gasten wel wat te drinken gegeven?’ 
vraagt ze. ‘Eh… nog eh… nog niet…’ stamelt Petrus. Hoofdschuddend komt de vrouw 
uit bed. ‘Laat mij dat maar doen’, zegt ze. Ze loopt naar de keuken om iets lekkers 
klaar te maken. Het lijkt wel of ze nooit ziek geweest is!
Later die dag gebeuren er nog meer bijzondere dingen. Mensen uit het dorp brengen 
hun zieke vrienden en familieleden naar het huis van Simon, waar Jezus is. Jezus 
maakt ze allemaal beter. ‘Vertel het maar niet verder’, zegt hij tegen al die gelukkige 
mensen.
Pas als het heel laat is, gaan Jezus en zijn leerlingen naar bed. Maar nog voordat de 
zon opkomt, staat Jezus alweer op. Hij gaat naar een rustige plek waar hij even alleen 
kan zijn.
In het huis wordt Simon als eerste wakker. ‘Hé, psst!’ zegt hij tegen de anderen. 
‘Wakker worden! Jezus is weg!’ Ze gaan hem meteen zoeken en na een tijdje vinden ze 
hem. ‘Waarom zit je hier?’ vraagt Simon. ‘Hier kan toch niemand je vinden? Er komen 
vandaag vast weer allemaal mensen die jou nodig hebben!’ Jezus knikt. ‘Toch denk ik 
dat we ergens anders naartoe moeten gaan’, zegt hij. ‘Weg uit ons eigen stadje, weg 
van de mensen die ons al kennen. Wij moeten op nog veel meer plekken laten zien dat 
God van de mensen houdt. Gaan jullie mee?’
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8-10 jaar

l
Gesprek: Simon vertelde Jezus over
zijn schoonmoeder die ziek in bed
lag. Wat denk jij: zou Simon toen

al gehoopt hebben dat Jezus haar beter kon
maken? Waarom denk je dat?
Waarom zou Jezus daarna een rustig plekje
hebben opgezocht?

p
Spel: Jezus gaat naar andere plekken
om te laten zien dat God van de mensen
houdt. Wat voor plekken zouden dat

kunnen zijn? Bedenk samen een paar plekken
in de wereld van vandaag waar Jezus langs zou
kunnen gaan. Schrijf of teken elke plek op een
vel papier en leg de papieren verspreid door
de ruimte. Knip grote pijlen uit en begin bij de
deur. Een van de kinderen mag de eerste pijl
leggen: waar moet Jezus eerst naartoe? Leg de
pijl en loop samen naar het vel. Daarna mag
een volgend kind de pijl leggen.

s
Creatief: Op welke plek kom jij tot
rust omdat niemand je stoort? Maak
een tekening van jezelf op die plek.

Laat daarna de tekening aan een ander kind
zien. Kan zij/hij raden waar je bent? Je kunt
hiervoor ook het werkblad gebruiken.

11-12 jaar

l
Gesprek: Aan het eind van het
verhaal gaan Jezus en zijn leerlingen
naar andere plekken. Op welke

plekken zou het vandaag belangrijk zijn dat
Jezus langskomt? Probeer samen een paar
plekken/landen te bedenken en bespreek wat
daar aan de hand is.
Maak een lijstje van die plekken en schrijf erbij
waarom Jezus daar moet komen, of teken de
plekken op een landkaart.

p
Spel: Zie spel 8-10 jaar


